Psalm 119

1-alef

1.

Gelukzalig de onberispelijken van weg,
de wandelaars in de onderwijzing van JHWH.
Gelukzalig de bewaarders van Zijn getuigenissen,
met geheel het hart zoeken zij Hem.
Zeker, niet doen zij onrecht,
in Zijn wegen gaan zij.
U, U hebt Uw voorschriften bevolen,
om te bewaren, uitermate.
Moge toch vaststaan, mijn wegen,
om te bewaren Uw besluitvorming.
Dan zal ik mij niet schamen,
in het aandachtig spieden naar Uw bevelen.
Ik prijs U in oprechtheid van hart,
in mijn leren — de verordeningen van Uw rechtspraak
Uw besluitvormingen zal ik bewaren,
verlaat mij niet — uitermate.
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